
7 vragen, geïnspireerd op de vragen die Jezus stelt in de Bijbel  
 
Pat Donnez 
 
Wat is je naam?  
 
What’s in a name, inderdaad. 
Voor hetzelfde heette ik Recevez, wat zoveel wil zeggen als ontvang, krijg, verdien. 
Maar het werd door een prettig gestoord toeval van de geschiedenis Donnez, de gebiedende wijs 
voor geven.  
Mijn voorvaderen en hun nazaten worden dus verondersteld om te geven. 
 
Ik kan daar mee leven.   
Donnez: geef, gun, verleen, bezorg.  Liefde bijvoorbeeld, of hartstocht. Een vers, een goed 
radiogesprek, een boek, een avondje amusement. 
 
Maar in Donnez zit ook gelukkig ook  donnant-donnant: geven en nemen.   
 
En c’est donné: het is een koopje.  Dat inspireerde mij tot een gedicht. 
 
Koopje   
 
Doe mij maar in de uitverkoop. 
Twee vierkante meter huid.  
Prijs overeen te komen.  
Ledematen met garantie voor één jaar. 
De sluitspier kreeg het hard te verduren  
maar hield stand.  
Dunne darm min of meer geïsoleerd. 
Longen, hart en nieren aan vervanging toe. 
Smoel mag naar een goed doel. 

 
 
Wat zie je?  
 
Je kunt honderden redenen verzinnen om witheet van woede en verontwaardiging overhoop te 
liggen met de wereld. Op dagen dat je alleen maar oog hebt voor de schoften en schaamtelozen. 
Hoe zij zonder enige scrupule zichzelf en hun trawanten corrumperen. De Trumps van deze 
wereld, de Bolsonaro’s of militaire junta’s in Myanmar en elders.  
   
Maar naast de verontwaardiging is er ook zoiets als haar – schromelijk verwaarloosde – 
tweelingzusje, de verwondering. We zouden ons onbeschaamd moeten durven overleveren aan 
wonderlust.   
 
Kijk naar kinderen. Onderweg raken velen van ons de verwondering kwijt, terwijl kinderen die 
gewoon uitademen.  Of zoals de Franse zeeonderzoeker en cineast Jacques Yves Cousteau het zegt: 
Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d’exister. Pour l’homme, c’est de le savoir et de s’en émerveiller. 
Voor een bij of een dolfijn ligt het geluk in het bestaan. Voor de mens is het te kennen en je erover 
te verwonderen.  
Het is pijnlijk  om te constateren dat onze opvoeding en ons onderwijs verwondering-remmend 
werken. 



 

Waarover praat je veel?  
 
hittegolf 
 
een vraag die ik als expert 
in relatieonbekwaamheid 
nu en dan krijg geserveerd 
wat lijkt je het beste weer om uit 
elkaar te gaan? 
motregen ben je geneigd te denken 
vanwege het gemiezer en gezeur 
uiteindelijk gaat het om de sfeer 
nee hoor nee 
wacht op de eerste hittegolf  
ontkleed je 
kijk elkaar zwetend aan 
blijf kijken talm  
tot de ander puffend smelt en laat 
het voorval onvermeld 

 
Waarover twijfel je? (Matteüs 14,31)  
 
Als je het niet meer weet, is er nog altijd de Boeddha. 
‘Twijfel aan alles,’ zei hij, ‘vind je eigen licht.’ 
 
Daarover twijfelde hij voor geen meter. 

 
 
Waarover maak je je zorgen? (Johannes 21,22)  
 
Ik maak me soms zorgen over waarom ik mij soms zorgen maak.   
 
En dan helpt het om terug te grijpen naar één van mijn favorietjes uit de NBV 21. 
Matteüs 6, 24. (…) Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over 
je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer 
dan kleding? 26  Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie 
van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?  



 
  
Waar zou jij je leven voor geven? (Matteüs 16,26)  
 
Een chocolade mellowcake.  
Ervan uitgaande dat ze nergens, nergens nog te krijgen zouden zijn, en alleen wie er zijn leven 
veil voor had, de laatste mocht eten. 
 
Waarnaar ben je op zoek? (Johannes 1,38)  
Ik zoek naar de zin van deze sinistere -en bij tijd en wijle ook wel geslaagde -  grap die leven heet. 

Al een heel leven lang. 

Zelfs als ze me de verbrandingsoven induwen, daar in het crematorium, ook dan nog zal ik 

blijven zoeken:  ‘Hoe raak ik hier in godsnaam weer uit?’  


